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Monoloog 1: Het spijt me — Saunders

Het spijt me.

Vergeef je't me?

Het spijt me echt.

Ben je erg overstuur? Boos?

Wat kan ik doen om het weer goed te maken? Je bent erg boos, is het niet?
Ik heb je gekwetst, is het niet?

Wat kan ik meer zeggen? Het spijt me.

Het was stom zoiets te doen,

stom en onvergeeflijk.

Vergeef je 't me?

Het had niets te betekenen, het was niets.

Ik weet niet waarom ik het gedaan heb.

Inieder geval heb ik er spijt van.

Ja?

Wat kan ik anders doen?

Luister, het is nu voorbij. Het is gebeurd.

Ik kan het niet ongedaan maken. Of wel soms?
Wat wil je dat er nu gebeurt?

Ik heb gezegd dat het me spijt.

Wat kan ik meer zeggen?

Het spijt me. Het zal niet meer gebeuren.

Het spijt me.

Waarom zeg je niets?

Ik ben ook gekwetst, weet je, jij hebt ook

dingen gedaan die me gekwetst hebben.

Wrede dingen. Niet alleen lichtzinnige. Wrede.
Met opzet. Denk je dat ik dat vergeten ben?

Om mij te kwetsen, om je te wreken. Wel dan?
Kun je 't niet vergeten?

Waarom zou ik dan niet? Doen wat ik gedaan heb?
Verwijt je 't me? Dacht je dat 't allemaal van eé€'n kant kon komen? Verwijt je 't me dat ik revanche heb willen
nemen?

Weet je wel wat het voor mij betekend heeft met jou te moeten leven?
Weet je wat ik heb doorgemaakt?

0, God.

0, God, ik haat je.

0, God, je verveelt me
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Monoloog 2: Vrouw tegen haar geliefde
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